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Vijftigste Paasdag: Pinksteren
Liturgische kleur: Rood

Pinksterjubel
‘Mensen van het vuur zijn wij’
Tekst Alfred Bronswijk, Mel. Lied 314.

Mensen van het vuur zijn wij,
door de vlam die eens ontstoken,
hartgericht, verblijdend vrij,

oude grenzen heeft doorbroken.
Gids van nieuwe vergezichten,
leer ons op uw Geest te richten.

Mensen van het vuur zijn wij,

van het God bezielde leven,

om de wereld, wijd en zijd

recht en richting te hergeven.

Geest van vuur wil door ons branden,
wees in stad en land voorhanden.

Mensen van het vuur zijn wij,
aangestoken om te dromen

met de mensen van voorbij,

dat Gods toekomst ooit zal komen.
Geest van God, vlam in dit leven,
blijf met ons bestaan verweven.

Intrede
Welkom, door de diaken
- Wij gaan staan —

Intredelied Lied 672: 1 en 7 ‘Kom laat ons deze dag’

Stil gebed
Groet en bemoediging
- Wij gaan zitten —

Kyrie en Gloria  Glorialied 304: 1, 2 en 3 Zing van de Vader die in den beginne’
- ingeleid door een smeekgebed -



Gebed om de heilige Geest (gezongen)
‘Lied 680: 1 en 4 ‘Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,’

De heilige Schrift

Eerste Schriftlezing: Joel 3,1-5 NBV21. Lector
Zingen: Lied 678: 1,5, en 48 ‘Vrees niet, Gij land, ...
Tweede Schriftlezing: Handelingen 2,1-11 NBV21. Lector

Zingen: Lied 701: 1, 2, 3 en 4 “Zij zit als een vogel, broedend op het water,’
Uitleg en verkondiging

Pinksteroefening
Antwoordlied: Lied 686: 1, 2 en 3 ‘De Geest des Heren heeft,’

Dienst van de gaven en gebeden

Toelichting bij de gaven, door de diaken

Bestemming bloemen en mededelingen

Inzameling van de gaven

Tijdens de inzameling wordt het dank- en voorbedenboek in de kerk gebracht —

Gebeden

Gebed over de gaven
Pinkstergebed

Stil gebed

Onze Vader (gesproken)

Zending en Zegen

Slotlied: Lied 923: 1, 2 en 3 ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat,’
Zegen

a. Amen (gezongen)



